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mensen geld doneren. Met mijn vader heb ik ook een 
Instagram-pagina gemaakt. Ik heb bij de organisatie waar 
mijn vader werkt, gevraagd of het via hun bankrekening 
mocht lopen. Daar helpen ze namelijk al dak- en thuislozen. 
Anders zou het geld allemaal op mijn rekening komen en 
dat leek me niet zo’n goed idee.

De sokken en onderbroeken zijn natuurlijk niet zomaar 
uit de lucht komen vallen. Hoe heb je dat aangepakt? 
Met al het geld dat we hadden ingezameld, ruim €3.600,-, 
hebben we uiteindelijk alle hemden, onderbroeken en sokken 
gekocht. De herenonderbroeken kregen we zelfs gedoneerd 
van een bedrijf! Meer bedrijven hielpen mij. Dat was heel 
bijzonder. We hielden zelfs nog geld over, waarvoor spellen 
en speelgoed voor een opvanghuis kon worden gekocht. 
 
Ik kan me voorstellen dat mensen in je omgeving heel 
enthousiast reageren. Kun je daar wat over vertellen? 
Ja, mensen reageren heel enthousiast. Ik kreeg veel berichtjes 
bij de donaties van geld. Ook van een bedrijf dat een grote 
voorraad sokken aan mij gaf. Dat zijn mooie dingen. Die 
staan nu nog in de opslag, die zijn voor de zomeractie die 
ik wil gaan doen.  
 
Toen je website eenmaal in de lucht was, ging het heel 
snel. We hebben je allemaal gezien in de krant en op 
televisie. Wat heb je allemaal gedaan? 
Eerst kreeg ik geld van familie en vrienden. Toen dacht 
ik: “Dit kan groter.” Dus ben ik naar een mediabedrijf in 
Barneveld gegaan, van één van onze kennissen. Zij hebben 
dit toen aan de Barneveldse Krant en aan het Jeugdjournaal 
verteld. Het Jeugdjournaal is meegegaan met het inkopen 
en uitdelen van de sokken en het ondergoed en heeft dat 
uitgezonden. Ook was ik bij Hart van Nederland, omroep 
Gelderland, Telegraaf, NU.nl en RTV Utrecht.  

Je bent gewoon een bekende Nederlander, Tijs! 
Nou, ik hoop het niet. Ik hoop dat het uiteindelijk meer 
bekendheid aan dit probleem geeft, maar ik zie het niet 
zitten om op straat herkend te worden. Sommige mensen in 
m’n klas doen al wel een beetje anders tegen me, omdat ze 
denken: dit is De Tijs Schenk. Dat vind ik niet altijd leuk. Ze 
kijken toch wat anders tegen me aan. Kinderen uit mijn klas 
hebben ook geholpen met de actie, dat was heel fijn. 

 
Je bent zelf ook meegegaan met het uitdelen van het 
ondergoed. Wat was de meest bijzondere ontmoeting 
voor jou tijdens het uitdelen? 
We hebben tussen de 100 en 140 mensen nieuwe 
onderbroeken en sokken kunnen geven. Dat er zoveel 
mensen op straat leven, vind ik heel verdrietig. Maar de 
persoon die wel veel indruk heeft gemaakt, was een man die 
uit Iran naar Nederland is gevlucht, hij heet Dawoud. In zijn 
thuisland was het niet meer veilig voor hem. Hij heeft alleen 
nooit een verblijfsbewijs gekregen. Hij mag niet werken, hij 
mag ook geen huis bezitten. Hij noemde zichzelf thuisloos; 
hij slaapt telkens ergens anders, maar doet wel elke dag 
vrijwilligerswerk in een opvangcentrum. 

 
Wat vond je dan zo bijzonder aan deze ontmoeting?
Hij zoekt de lichtpuntjes in de dag in kleine dingen. Hij zei 
bijvoorbeeld: “Als Tijs dan hierbinnen komt lopen, is mijn 
dag in één keer heel goed.” Ik word er zelf ook heel blij van; 
dat ik door zoiets kleins te doen een lichtpuntje kan zijn. Ik 
vind hem zo’n wijze man. Deze man zegt: “Weet je Tijs, 
als het allemaal goed met ons gaat, denken we helemaal 
niet aan God. En op het moment dat we in de goot terecht 
komen, denken we: waar is God eigenlijk? Ik heb geen huis 
en ben nergens echt thuis en toch heb ik het niet slecht.” Dat 
vind ik zo knap. Daar kunnen we allemaal nog wel wat van 
leren, denk ik. Zijn uitspraak over mij was: ´klein lichaam, 
grote geest´, dat vond ik mooi.  
 
Ik denk wel dat God juist heel erg door jou heen werkt 
met wat je voor Zijn mensen doet. Hoe denk jij daar 
over? 
Ik heb God nog niet echt tot mijzelf horen spreken, ik denk 
dat ik nog niet zo’n hechte band met God heb. Maar Hij 
spreekt wel naar mijn ouders en als ik hen erover hoor 
praten samen, dan lig ik er ’s avonds in mijn bed wel over 
na te denken. Misschien spreekt God wel Zijn ideetjes door 
mijn ouders heen naar mij toe, zodat ik er weer iets mee 
kan doen.  
 
Kwamen er ook bijzondere reacties van de mensen die 
je ondergoed gaf?
Ja, ik kreeg een mailtje naar aanleiding van een bezoek aan 
een opvang voor alcohol- en drugsverslaafden. In dat mailtje 
stond dat deze persoon zo dankbaar was! Ze had helemaal 
niks meer, zelfs geen schoon ondergoed en zat er helemaal 
doorheen. Ze schreef: “Ik zag het niet meer zitten en jij hebt 
me weer kracht gegeven.” Dat vind ik dan wel heel mooi om 
te lezen. Dat we zoveel kunnen doen met zo’n klein gebaar, 
daar word ik wel stil van.  
 
Wil je later als je groot bent ook iets gaan doen met dit 
soort projecten?
Nou, ik ben eigenlijk heel technisch, dus daar wil ik 
graag mijn baan van maken. Technisch bezig zijn en 
daarnaast mensen helpen, want dat is eigenlijk niet 
zo heel veel moeite. Als we allemaal nou een beetje 
lief zijn voor elkaar en eens naast ons kijken en elkaar 
helpen, dan denk ik dat de wereld echt wel mooier wordt.   

TIJS SCHENK
DOET GOED!

TIJS IS TWAALF JAAR EN WOONT, SAMEN MET ZIJN ZUSJE TEDDIE, 
BROERTJE MORRIS EN OUDERS BART EN CATELEIJN SCHENK, IN 

HET MOOIE GROENE VOORTHUIZEN. AL VANAF JONGE LEEFTIJD IS 
TIJS ZICH BEWUST VAN DE VERSCHILLEN DIE ZICHTBAAR ZIJN IN 

ONZE MAATSCHAPPIJ EN WIL HIJ IETS DOEN.  HET AFGELOPEN JAAR 
STOND VOOR TIJS DAAROM OOK IN HET TEKEN VAN GOED DOEN, 

OP EEN MANIER DIE TIJS VOLLEDIG ZELF BEDACHT EN UITVOERDE.

Hoe ontstond jouw idee om onderbroeken en sokken te 
gaan weggeven? 
Ik zat met mijn vader in de auto toen hij vertelde dat een 
dakloze man in de nachtopvang had gevraagd om sokken. 
Mijn vader werkt daar en vertelde dat daklozen bijvoorbeeld 
wel gebruikte bovenkleding krijgen maar geen gebruikt 
ondergoed en sokken om hygiënische redenen. Terwijl ze 
dat wel hard nodig hebben. Toen dacht ik: ‘is daar geen 
oplossing voor?’

Weet je nog wanneer jij voor het eerst iemand 
ontmoette die geen huis heeft?  
Ja, toen ik met mijn ouders in Parijs op vakantie was. Ik 
zag een mevrouw op straat die aan het bedelen was. Ze had 
helemaal niks in haar bakje. Daar kan ik echt niet tegen. 

Wat heb je toen gedaan?
Nou, toen heb ik twee euro van mijn zakgeld aan die 
mevrouw gegeven. Daar was ze gelukkig héél blij mee.  

Wat heb je gedaan toen je hoorde dat er onderbroeken 
en sokken nodig waren?  
Ik heb het hele plan in elkaar gezet rond de kerst, een slogan 
bedacht en ook direct de websitenaam geclaimd. Kerst is 
een tijd van geven, dus ik dacht: “Dit valt als puzzelstukjes 
in elkaar!” Ik heb nagedacht over hoeveel het ongeveer 
zou gaan kosten en hoe ik het ongeveer zou willen doen. 
Mijn vader heeft meegedacht. Eerst wilde ik alleen gaan 
collecteren met de collectebus in de wijk, maar uiteindelijk 
leek het me beter om het via een website te doen. Op deze 
website heb ik uitleg gegeven over het plan en konden 

Eerst kreeg ik geld van 
familie en vrienden. 

Toen dacht ik: “Dit kan 
groter.”

Tekst: Wyke Bokma / Foto: Regina van de Munt
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HOE
WERKT
HET?

Wil je in contact komen met één van de pijlers, neem 
dan contact op met contact@mozaiek0318.nl

Coördinator: Carola Twilt 

Binnen Mozaiek0318 is een team beschikbaar voor 
pastorale zorg voor jong en oud, voor een veelheid aan 
hulpvragen. Juist in de gemeente, waar ruimte mag zijn 
voor gebrokenheid, willen wij er graag voor jou zijn en 
samen zoeken naar een passende manier om jou te helpen 
bij jouw hulpvraag. Kortom, een hart voor mensen, 
dichtbij én veraf.

Coördinator: Marco van Schoonhoven

Eigenlijk zijn alle mensen die voor deze pijler werkzaam 
zijn erop gericht om de bezoeker te voorzien van alle 
gemakken. Soms zijn we hierbij zichtbaar, soms ook niet. 
Zo verzorgen we het parkeren, zetten we elke zondag alle 
stoelen klaar en maken onze boenbikkels na afloop van 
de dienst alles weer netjes schoon.
Verder beheren we ook de inrichting van De Torens en 
@Home en faciliteren we het team wat hier doordeweeks 
werkzaam is.

Coördinator: Lisanne Koudijs

Als Mozaiek Kids verlangen wij ernaar dat elk kind zich 
geliefd voelt, Jezus leert kennen en Gods liefde gaat 
uitdelen. We creëren een omgeving waarin zij verhalen 
horen over God, Jezus en de Heilige Geest en Hem 
aanbidden met muziek, dans en gebed. Een plek waar 
kinderen Gods nabijheid en Zijn liefde zullen ervaren. 
Waar elk kind mag komen zoals hij of zij is. Jezus houdt
van elk kind!

Verdeling
• Crèche: 0 – 4 jaar
• Onderbouw: groep 1 – 4
• Middenbouw: groep 5-7
• Bovenbouw: groep 8 en 1e klas
• Parelkids: 4 – 12 jaar

Coördinator: Rebecca van der Kruijt

‘Als we Hem aanbidden worden we gevuld met Zijn 
aanwezigheid en krijgen we kracht om brengers van Zijn 
vernieuwing en verandering te zijn.’
Vanuit Mozaiek Worship worden er verschillende 
activiteiten geregeld. Iedere week is het worshipteam in 
touw om ons op zondagmorgen (en op andere momenten 
waarop we samenkomen) te dienen in het aanbidden van 
onze God en ons te helpen. Het worshipteam bestaat 
uit een veelheid aan mensen zoals aanbiddingsleiders, 
bandleiders, muzikanten, vocals, cameramensen, 
technici, maar ook mensen voor tekstprojectie, fotografie, 
licht en productie. Daarnaast vinden we het een voorrecht 
dat we andere gemeenten mogen dienen in het toerusten 
van de bediening van aanbidding en door het schrijven 
van nieuwe aanbiddingsliederen.

Coördinatoren: Chrissy-anne Lammers en Hilde 
Stapert

Op diverse manieren wordt binnen Mozaiek0318 
gecommuniceerd en daarmee iets verteld over de 
gemeente, onze wensen en verlangens, onze boodschap 
en onze missie en visie. Met communicatie willen we 
het ‘verhaal’ van Mozaiek0318 vertellen en daarmee 
wijzen op onze God. Hiervoor verzorgen we allerlei 
communicatie-uitingen. Denk bijvoorbeeld aan de 
website, de nieuwsbrief, het drukwerk, audiovisuele 
content, persberichten en het Mozaiek0318 Magazine. 
Ook beheren wij de verschillende social media kanalen, 
zoals Instagram, Facebook, Twitter en YouTube.

Coördinatoren: vacant

Samen je geloof beleven, vieren en Hem prijzen maakt 
dat je groeien mag in je geloof. Met elkaar, met God. Dat 
betekent: verbonden zijn met elkaar, elkaar ontmoeten, 
bemoedigen en zegenen. En ook daardoor weer groeien. 
Daarom: ‘Groeien door te verbinden’. Dat geldt zeker 
niet alleen voor de zondag, maar ook in tal van andere 
activiteiten binnen Mozaiek0318.

Dit geven we binnen Connect vorm door:
Alphacursus | Youth Alpha | Love2Meet-groepen | 
Marriage- en Pre-marriagecourse.

Coördinator: Herman Pol

ICT is verantwoordelijk voor de software, licenties en 
hardware die we binnen de gemeente gebruiken. Een 
team van mensen geeft support aan Mijn Mozaiek, de 
website van Mozaiek0318 en de App. Daarnaast zorgen 
we ook dat het team in @Home kan werken.

CARE FACILITY EN BEHEER

MOZAIEK KIDS (0-12)

MOZAIEK WORSHIP

COMMUNICATIE

CONNECT

ICT

Coördinatoren: Jan en Wilke Meijering

Een onderdeel van onze visie is ‘onze omgeving dienen’. 
Mozaiek0318 is een gemeente die ernaar verlangt om 
ook Gods liefde uit te delen buiten onze gemeente. Dit 
kan onder meer door ondersteuning te geven aan mensen 
of projecten die passen binnen de visie en identiteit van 
onze gemeente. Wij geloven dat daarin de aanbidding van 
onze God en het doen van gerechtigheid hand in hand 
gaan.

Daarmee willen we graag praktische hulp geven aan 
hen die dat nodig hebben. Dit kunnen allerlei vormen 
van praktische hulp zijn: bij ziekte of om te helpen met 
boodschappen doen, koken, oppas, administratieve hulp 
of andere klussen. Heb je dit nodig om welke reden dan 
ook, dan kun je via de website je praktische hulpvraag 
indienen bij Serve.

Coördinator: vacant

Wij geloven dat gebed een belangrijk middel is om te 
groeien in onze relatie met onze God en dat daarom het 
gebed de motor is van alles wat we binnen de gemeente 
doen. Daarom verlangen we ernaar dat we binnen onze 
gemeente meer gaan groeien in het inhoud geven aan 
en het vormgeven van zowel het persoonlijke als het 
gezamenlijke gebed. Daarvoor bieden we trainingen aan, 
organiseren we avonden waarin het gebed centraal staat 
en staan er na afloop van elke zondagse samenkomst 
teams klaar om voor je te bidden, als je daar behoefte 
aan hebt.

Coördinator: Herman Pol

Bij Events moet je denken aan ‘grotere’ activiteiten buiten 
de reguliere zondagen, zoals Kingdom Come Weekend, 
Kerst, Landelijke dag van Aanbidding of de vrijwilligers 
ontmoetingen. Events is een team van projectleiders 
die de verschillende pijlers helpt bij het organiseren 
van deze grote en kleine activiteiten. Zij verbinden de 
verschillende pijlers.

Coördinator: Heike van Teylingen

Elk moment dat wij als gemeente samenkomen willen we 
graag de mensen dienen door hen op heel veel manieren 
welkom te heten. Dit doen we letterlijk door iedereen 
een hand te geven en te begroeten die binnenkomt, door 
koffie en thee te schenken en altijd klaar te staan voor alle
vragen die er maar zijn. Wij zijn Mozaiek0318, een kerk 
in Veenendaal en je bent hier welkom zoals je bent!

Tegelijk vinden wij het geweldig om al onze vrijwilligers 
te dienen door ze op zondag tussen de diensten en tijdens 
de ‘grotere’ events te voorzien van goede catering.

Coördinator: Dick van Noort

Wij willen dat jongeren gaan ontdekken wie Jezus is in 
een veilige omgeving, waar ze gezien worden, zichzelf 
mogen zijn, van elkaar leren en toegerust worden 
(Know). Daarnaast willen we dat jongeren, maar ook 
jeugdleiders gaan groeien in hun relatie met Jezus en 
elkaar, door aan te sluiten bij hun eigen unieke behoeften 
(Grow). Tenslotte willen we dat Jezus zichtbaar wordt in 
onze omgeving door verbinding met anderen (Go).
Kijk voor een overzicht van ons jeugdwerk op 
weareyng.nl. Hier vind je alle informatie die je nodig 
hebt rondom de We Are Young activiteiten.

Coördinator: Frits Versluis

Gemeente zijn brengt kosten met zich mee. Het is een 
voorrecht dat iedereen ook financieel mag bijdragen aan 
de groei en opbouw van de gemeente. Het team Financiën 
zorgt voor het verantwoord beheren van de middelen 
die nodig zijn voor alles wat we mogen doen binnen 
onze gemeente. Samen met het team zorgen wij voor 
de collectes, de boekhouding en een heldere jaarlijkse 
verantwoording, het innen van gelden en natuurlijk ook 
het kritisch meedenken over nieuwe uitgaven.

Coördinator: Johan Ravesloot

Geloof in groei & groei in geloof! Ons motto geeft het 
al aan: we willen binnen Mozaiek0318 mogelijkheden 
creëren waarin we met elkaar kunnen groeien om te leven 
zoals God het bedoeld heeft.

We proberen daarom een gevarieerd menu aan onderwijs 
aan te bieden waarbij we de volgende doelen hanteren:

• We willen je helpen om te groeien in jouw relatie 
met Jezus en Zijn gemeente

• We willen, vanuit Bijbels perspectief, toerusting 
aanbieden gericht op de verschillende rollen die 
je binnen onze samenleving inneemt (man/vrouw, 
opvoeder, werknemer/werkgever etc.)

SERVE

PRAYER

EVENTS

WELCOME

WE ARE YOUNG (12-25+)

FINANCIËN

GROW
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